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Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk,
maar dan van aangezicht tot aangezicht.

Thans ken ik slechts ten dele,
maar dan zal ik ten volle kennen
zoals ik zelf gekend ben.

Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie;
maar de liefde is de grootste.

~ St. Paulus, 1 Kor. 13, 12-13

Lieve mensen,
Heel wat kansen om elkaar van hart tot hart te ontmoeten deze septembermaand.

We kijken uit naar onze dag rond 'liefde voor de schepping' op 14 september.
Prof. Yves De Maeseneer is hiervoor bij ons te gast en zal ons ongetwijfeld creatief bezielen
en bewegen. Jullie ontvingen reeds onze uitnodiging met alle info. Van harte welkom!

Als extra inspiratie tonen we op maandag 9 september een indrukwekkende documentaire
uit 2012: Samsara. Deze film komt helemaal tot zijn recht op een groot scherm. De
vertoning is gratis en er is gelegenheid tot nabespreking achteraf.

De rest van de maand geen verrassingen, toch niet qua programma... ©
Als het nog even blijft zomeren, kunnen we na elk gebed gezellig buiten blijven napraten.

Belangrijk:

e het Taizégebed valt deze keer op een donderdag (12 september).

e onze aanbidding van 4 september gaat door in de kleine kapel van de zusters, de
grote is die avond bezet.

o gedeelde maaltijd (potluck) na de vespers op zondag 29 september. Kom en breng
iets mee om te eten!

e voel je vrij om je gebedsintenties aan ons door te geven, dat kan zelfs wekelijks. We
bidden er elke woensdag voor.

@ ¥ Zegen en zonnige groeten O@ @

Bert, Duko, Jenny, Marc, Nele en de zusters

Inschrijven via:
berthens@telenet.be of neledonne@hotmail.com

Adres:
Sint-Jozefsdreef 1, Herent (als je er nog nooit bent geweest, mail ons even voor een wegbeschrijving)
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